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Onderweg naar Pasen 
 
In het witte kerkje van de Broedergemeente in Zeist wordt Pasen gevierd bij het opgaan 
van de zon. In alle vroegte dus. De dienst wordt besloten op het kerkhof, vlak daarbij. 
Namen worden gelezen van hen die in dat afgelopen jaar zijn heengegaan. De dienst 
wordt besloten met het zingen van een Paaslied. Meestal: “U zij de glorie”. 
Indrukwekkend: bij de stenen van de dood worden liederen van de hoop, van de 
Levende, opgestane Heer, gezongen. 
Bij alle wanhoop in onze wereld mogen wij onze blik op Hem gericht houden. We zijn 
niet aan wrede machthebbers overgelaten! Jezus zelf zal ons leven voleindigen. Hoe? 
Door genade en vrede te schenken in het huis van de Vader met zijn vele woningen.  
De Broedergemeente gaat terug op een eenvoudige leerling van Jezus: Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf. Hij werd in 1700 in Duitsland geboren. Op de middelbare school stichtte 
hij een bijbelstudieclub, die hij de “orde van het mosterdzaad” noemde.  
Mosterdzaad is heel klein in het begin, maar groeit uit tot een grote boom.  
Als hij in 1721 volwassen wordt, erft hij van zijn grootmoeder het landgoed Bertelsheim.  
Von Zinzendorf biedt onderdak aan allerlei mensen, die de Heiland willen volgen en 
moeilijk een thuis kunnen vinden. Dat zijn vooral de “Moravische broeders”, die 
teruggaan op de grote hervormer Johannes Hus (1369-1415). Die vanwege zijn geloof in 
Jezus Christus op de brandstapel eindigde.  
De Moravische broeders en zuster stellen zich onder Gods hoede. Vandaar de naam 
‘Hernnhut’: hoede van de Heer. Zij willen hun gaven en mogelijkheden bundelen om te 
getuigen in woord en daad van hun Heer en Heiland. Vanuit Hernnhut verspreidden zij 
zich over West-Europa en stichtten onder meer de gemeenschap in en om Het Slot in 
Zeist. Onze adventster komt er vandaan. 
Von Zinzendorf maakte het prachtige lied: Jezus, ga ons voor (lied 835). 
 

Jezus ga ons voor deze wereld door, 
en U volgend op Uw schreden gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand naar het vaderland.    

 
Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, 
sterk ons,  Heer, om zonder klagen, achter U ons kruis te dragen. 
waar Gij voor ons trad, is het rechte pad. 

 
Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.  

 
In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 
met Uw troost en met Uw zegen tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op Uw tijd in Uw heerlijkheid!  

 
Ds. Aafke Rijken 

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

21 maart 2025 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 23 maart – Derde zondag veertigdagentijd 
 
Voorganger in deze dienst is ds. Pieter van Winden uit Soest. Ouderling van dienst, en 
tevens lector, is Liesbeth van de Waerdt. Diaken is Lia Reincke en namens de 
kerkrentmeesters is Lia van de Lagemaat aanwezig. Frank Firet bespeelt het orgel. 
 
Zondag 30 maart – Vierde zondag veertigdagentijd 
 
In deze dienst verwelkomen we ds. De Jong uit Rhenen. Namens de kerkenraad zijn: 
Teunis Reedijk, Prisca van der Roest en Reinier Bijkerk aanwezig. Frank Firet zorgt voor 
de muzikale begeleiding en de lezingen worden gedaan door Carine Roos. 
 
In beide diensten is er Oppas en Kindernevendienst voor de kinderen. Het beamerteam zorgt 
voor het beeld en geluid. Via www.kerkomroep.nl zijn alle diensten – live of later – mee te 
beleven.  
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 

Zondag 23 maart 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Schuldhulpmaatje”.  
 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en 
werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke 
organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van 
waaruit we werken. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en 
ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje-aanpak dragen we 
structureel bij aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Onze 
aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op 
samenwerking. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, christelijke 
geloofsgemeenschappen en organisaties. 
In Utrechtse Heuvelrug heeft 1 op de 14 mensen moeite om rond te 
komen. Financieel dragen diverse fondsen bij, de gemeente UHR, en diverse 
diaconieën die deel uitmaken van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. 
Dit alles maakt het mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een grondige opleiding 
krijgen, en dat de hulpvragers geen bijdrage hoeven te betalen voor onze 
ondersteuning.  
Helpt u ook mee bij dit mooie werk? 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.   
 

 

Zondag 30 maart 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – Kinderen in Colombia” 
 

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken In Bogotá, de hoofdstad van 
Colombia, groeien veel kinderen op in achterstandswijken vol armoede en 
geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze 
kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden 
gestimuleerd onderwijs te volgen. De medewerkers helpen kinderen te begrijpen 
wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij het nemen van de juiste 
beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, zonder criminaliteit 
en geweld. Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze leren koken 
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met gezonde, Colombiaanse producten en begeleiding krijgen bij het vinden van 
werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras 
van FPT worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is bovendien een 
oase van rust te midden van alle stadsdrukte”, vertelt Veronica, leerling van de 
kookopleiding. Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie ze zijn en 
vertrouwen in zichzelf te hebben. Met jouw gift in de collecte geef kinderen in 
Colombia een kans op een beter leven. Van harte aanbevolen! 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek.   
 

 

De diaconie heeft gekozen voor een nieuw zendingsdoel; World Vision. World Vision zet 
zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond 
ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met conflicten en honger. 
World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een toekomst te geven. Doe mee 
en maak verschil voor kinderen in nood! 
 
Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van de 2-jarige 
Geordy uit Congo.  
 
Geordy, een vrolijk jongetje van 24 maanden, zet zijn eerste stapjes. 
Zijn moeder, Espérance, kijkt vol trots toe. Een half jaar geleden had 
ze hier nog niet op durven hopen. “We waren alle hoop verloren. 
Om mijn zoon ziek te zien, niet in staat om te lopen, brak mijn hart.” 
Geordy was ernstig ondervoed. 
 

Op 13 april 2024 werd Geordy binnengebracht bij de kliniek van 
World Vision in de Democratische Republiek Congo. Zijn symptomen waren alarmerend: 
hij had aanhoudende koorts, ernstig ondergewicht en hij was niet in staat om te lopen. Zijn 
eerste dagen in de kliniek waren kritiek en zorgwekkend. Door een tekort aan genoeg en 
voedzaam eten, was Geordy gevaarlijk ondervoed. 
 

In het poliklinische therapeutische voedingscentrum kreeg Geordy intensieve zorg, 
waaronder het voedingsmiddel Plumpy’nut. Voor 8 weken krijgt hij deze speciale pasta 
toegediend en wordt hij nauw in de gaten gehouden met medische controles. Hierdoor 
gaat zijn gezondheid met flinke stappen vooruit. Op 1 juni 2024 is hij zodanig aangesterkt, 
dat hij ontslagen kan worden uit het programma voor ernstig ondervoede kinderen. 
Plumpy’Nut is een speciaal voedingspasta wat gegeven wordt aan kinderen die ernstig of 
acuut ondervoed zijn. Door dit middel herstelt meer dan 90% van de kinderen binnen 4 
weken na hun eerste dosis Plumpy’Nut. Kinderen gaan van ernstig ondervoed naar een 
gezond gewicht.  
 

Het programma waar Geordy werd opgenomen is sinds 2022 actief in de DRC. World 
Vision vecht tegen ondervoeding met een innovatieve aanpak. Dit programma wordt 
ondersteund door financiële steun van UNICEF. Sinds de start van het project zijn 78 
kinderen met ernstige acute ondervoeding behandeld door de medewerkers van World 
Vision. Elk kind is anders en de zorg wordt afgestemd op de verschillende behoeftes. Deze 
behandelingen zijn essentieel, omdat ondervoeding nog steeds een serieuze bedreiging is 
voor kinderen. 
 

Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision. 
 

 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Op het moment zijn er verschillende zieken en mensen die tobben met hun gezondheid, 
met hun mogelijkheden en soms met het leven. Er zijn gelukkig vele contacten 
onderling. Onvoorstelbaar hoeveel lijntjes er in de gemeente van Leersum lopen.  
Laten we allen waarvan we weten dat ze wel een ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken, 
meenemen in onze gedachten en gebeden. En wanneer dat mogelijk is onze 
betrokkenheid zichtbaar maken door het sturen van een kaartje. 
 
Mocht u, mocht jij, dit lijntje helaas missen; laat het dan aub even weten!  
Dat kan aan ‘iemand’ van de kerk, of rechtstreeks naar ds Aafke Rijken of naar mij. Er is 
nooit opzet dat dat lijntje er niet is, maar onwetendheid. En daar kunnen we, met elkaar, 
iets aan doen! 
Verderop in de nieuwsbrief een overzicht van alle betrokkenen van het pastorale team en 
de wijkindelingen. 
 
Met hartelijke groet, 
Yolanda van der Stelt, Pastor en ds. Aafke Rijken  
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
• Mw. Teunie Koudijs, (zondag 9 maart) 
• Mw. Maartje van Eem, (Biddag 12 maart) 
• Dhr. Schuilenburg, (zondag 16 maart) 

 
 
Bedankt 
 
Het medeleven tijdens de ziekte van Wim en de reacties na zijn overlijden, in de vorm van 
kaartjes, appjes en bezoekjes, hebben wij erg gewaardeerd, dank daarvoor! 
Corrie Veldhuizen en kinderen. 
 

 
Pastoraal spreekuur 
 
1e woensdag van de maand   Pastoraal inloopspreekuur  
Aankomende datum    2 april  
Tijd     10.30-12.00 uur 
Weet u van harte uitgenodigd om eens binnen te lopen.   
 
 

 
Gegevens Pastoraal Team 
 
In de vorige nieuwsbrief lazen we dat ‘omzien met elkaar’ belangrijk is als 
gemeenteleden, maar regelmatig krijgen we de vraag, bij wie moet ik dan zijn? In welke 
wijk woon ik? Hoe leg ik contact?  
Hieronder de gegevens en wijkindelingen op een rij.  
 

• (Senioren) pastor: Yolanda van der Stelt  
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• Bijstand in pastoraat: Ds. Aafke Rijken-Hoevens 
 

• Scriba: Marian Clarijs  
 
 

 
Wijk 1 (Noord-Oost):  

• Wijkouderling: (vacature) 
• Pastorale ondersteuning: Adam Hogendijk 
• Contactpersoon wijkteam: Cor Gondelach 

 
Beukenhof 
Bosbadlaantje 
de Dam 
Engelberg 
Englaan 
Engweg 
Ginkelseweg 
Ginkelsedwarsakker 
Halfeiken 
Heiderand 

Heulweg 
Heuvelzoom 
MOVA-laan 
Peisenlaan 
de Perken 
Plaggeberg 
Planterslaan 
Pomplaan 
Rijksstraatweg (vanaf 
Kerkplein tot Amerongen) 

Schermlaan 
Scherpenzeelseweg (vanaf 
Kon. Julianalaan tot 
Bovenhaarweg) 
M.C. Verloopweg 
Wildbaan 
alle adressen in Amerongen 
en Woudenberg 

 
Wijk 2 (Zuid-Oost):  

• Wijkouderling: Liesbeth van de Waerdt  
 
Achterweg 
Ameronger Wetering 
Boerenbuurt 
Boerenzwaluw 
Bovenpad 
Bijenkorf 
Bijenlaan 
Burg. Feithplantsoen 
Dreef (vanaf Weth. De 
langenlaan tot Dr. W. 
Dreeslaan) 

Dr. W. Dreeslaan 
Gooijerdijk (even zijde vanaf 
Amerongerwetering tot 
Langbroekerweg) 
Burg. Goudsmitlaan 
de Hommel 
Honingraat 
Imkerlaan 
Kerkweg 
Kersengaard 
Weth. De Langelaan 

Meidoornhaag 
Nectarweide 
Nieuwe Steeg (vanaf Kikvors 
tot Amerongerwetering) 
Roekenes 
de Smidse 
de Stamper 
de Uitweg 
Vredenoordlaan 
Wilgenhof 

 
Wijk 3 (Zuid-West en Darthuizen):  
Wijkouderling: Teunis Reedijk  
 
Bongerdlaan 
Bremweg 
Broekhuizerlaan 
Broekweg 
de Buntlanden 
Buurtweg 
Darthuizerweg,  
Dreef (vanaf Middelweg + 
oneven tot Asenweg en even 
tot Weth. De Langelaan) 
Frankenlaan 

Gooijerdijk (even zijde vanaf 
Langbroekerweg tot 
Bovenwijkerweg) 
Groenbergen 
Hittekamp 
Hoevelaantje 
Hoolweg 
Immenhof 
Burg. ’s Jacobslaan 
Burg. Martenslaan 
Molenweg 

Nieuwe Steeg (vanaf 
Middelweg tot Kikvors) 
Postweg 
de Punt 
de Tienden 
Traaiweg 
Veldlaan 
Vijverlaan 
Weidelaan 
Zandweg 
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Wijk 4 (Midden):  
• Wijkouderling: Martin van Herk  

 
Pr. Amaliahof 
Asenweg 
Beau Lieu 
Dartheideweg 
Dekkersbos, Dreef (oneven 93 
t/m 111) 
Kon. Emmalaan 
Hoflaan 

Hoogstraat (even tot 
Broekhuizerlaan) 
Pr. Mauritslaan 
Pr. Máximahof 
Middelweg 
Muldershof 
Hoflaan 
Juffersland 

Rijksstraatweg (vanaf 
Darthuizen tot Hoflaan) 
Stadhouderslaan 
Wilhelminahof 
Kon. Wilhelminalaan, 
Vaarsloot 
Op ’t Laer 
alle adressen in Doorn en 
Driebergen.

 
Wijk 5 (Noord-West):  

• Wijkouderling: (vacature) 
• Pastorale ondersteuning: Marian Hogendoorn  
• Contactpersoon wijkteam: Nel Bijkerk en Gerda Kamphuis 

 
Pr. Beatrixlaan 
Bentincklaan 
Op den Berg 
Bergweg 
Berkenlaantje 
Pr. Bernhardlaan 
Beukenlaan 
Burg. Van den Boschlaan 
de Boskant 
Mr. Bosweg 
Callunaheuvel 
Damlust 

Dennenberg 
Gaspeldoornlaan 
Gezichtslaan 
Groenoordlaan 
Pr. Irenelaan 
Kon. Julianalaan 
Kerkplein 
Kwartellaan 
Lomboklaan 
Lommerlaan 
Maarsbergseweg 
Pr. Margrietlaan 

Pr. Marijkelaan 
Putakker 
Rijksstraatweg 
(van Scherpenzeelseweg tot 
Hoflaan) 
Scherpenzeelseweg (van 
Kerkplein tot Kon. Julianalaan) 
Tombelaan 
Torenzichtlaan 
Vogelkerslaan 
Vogelslag 

 
 
BERICHTEN  
 
Bijbelgespreksgroep 
 
De Bijbelgespreksgroep komt elke eerste woensdag van de maand bijeen. De 
eerstvolgende keer is dus op woensdag 2 april 2025, vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.  
We bespreken dit seizoen het Evangelie van Marcus We zijn daarin bij het zesde 
hoofdstuk beland, dat we dus op 2 april samen hopen te bespreken. In dat hoofdstuk 
gebeurt nogal het één en ander: 

• De uitzending van de twaalf leerlingen,  
• de dood van Johannes de Doper,  
• het teken van de broden,  
• de discipelen die naar de overkant van het meer roeien met een tegenwind die 

hen belet om vooruit te komen, en Jezus die over het water aan hen voorbij wil 
lopen.  

 
Er gebeurt in dit hoofdstuk heel veel. Het lijkt ons goed om er samen bij stil te staan. Wat 
wil dit hoofdstuk ons eigenlijk vertellen? 
Het is wellicht overbodig om het nog eens te melden, maar iedereen is zoals altijd, weer 
van harte welkom. De koffie en de thee staan klaar 
Op woensdag 7 mei a.s. hopen we de laatste bijeenkomst van dit seizoen te houden, 
eveneens van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kom eens langs en doe mee! 
Met een hartelijke groet van ds. Jan Stelwagen en Teunis Reedijk 
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40-dagen tijd in vitrinekast 
 
Misschien heeft u het al gezien: de vitrinekast staat in deze 
periode in het teken van de 40-dagen tijd. Er zijn diverse 
objecten te zien, die deel uitmaken van een verzameling 
houtsnijwerk gemaakt door de heer Arie Vink.  
Na zijn overlijden in 1996 werd de Snuffelschuur benaderd 
voor de ontruiming van het huis in Driebergen waar hij 
gewoond had. Hierbij kwam een indrukwekkende collectie 
houtsnijwerk tevoorschijn, veelal van Bijbelse taferelen, 
onder dikke lagen stof en spinnenwebben. Dankzij de 
alertheid van enkele medewerkers van de Snuffelschuur 
was al gauw de conclusie dat deze collectie het verdient 
om in z'n geheel bewaard te blijven, in plaats van stuk voor 
stuk in de verkoop te komen. We zijn vanuit de 
Michaëlkerk nog steeds heel blij dat deze verzameling aan 
ons is geschonken, zodat we regelmatig delen ervan 
tentoon kunnen stellen. 
 

In de vitrinekast hangt nu ook een van de antependia, die jaren 
geleden gemaakt zijn door Netty Knoppers (inmiddels 
woonachtig in Nieuw Vogelesang) en Greet Gerwig †. 
Tot aan de herinrichting van de Michaëlkerk in 2017 hing een 
antependium over de avondmaalstafel, in de kleur die paste bij 
het kerkelijk jaar. Ook veel predikanten dragen een stola over 
hun toga in diezelfde kleur. Op deze manier wordt zichtbaar: de 
viering vindt plaats op een specifiek moment in het jaar en daar 
horen een bepaalde sfeer en symboliek bij.  
Voor de antependia was na de herinrichting geen plek meer, 
maar gelukkig zijn ze wel bewaard gebleven. Op deze manier 
kunnen we ze af en toe ook weer laten zien. In deze periode dus 
het antependium in de kleur paars: de kleur van soberheid, 
bezinning, inkeer, rouw en boete. 
 

 
Verjaardagsochtend, woensdag 19 maart 
 
Woensdag 19 maart was het feest in de kerk. 
Ruim 50 mensen van 75 jaar en ouder hebben 
tijdens een gezellige ochtend hun verjaardag 
gevierd met taart, advocaat, bekende liederen, 
een verhaal en een quiz. Wat opviel was dat 
tijdens de quiz door meerdere mensen op hun 
telefoon even werd ‘gegoogeld’ naar de 
antwoorden. Leuk om te merken dat men, 
onafhankelijk van leeftijd, jong van geest blijft.  

De ochtend was gelijk een reünie waarin contacten werden aan- en 
opgehaald.  
Annette had voor een grote kaart gezorgd waarop iedereen iets 
konden schrijven voor de kleine Lynn, dochter van Gerlise en Arjan 
van der Maas en zus Rosa. Gerlise zit ook in de feestcommissie maar 
kon vanwege de geboorte van Lynn niet aanwezig zijn. Zo werden, 
waren, heel jong en (heel?) oud deze ochtend met elkaar 
verbonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een onopvallend kistje, 
helemaal onder het stof, 
bleek een fijnzinnig 
vormgegeven opstelling van 
het laatste Avondmaal te 
bevatten! 
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Koster Henk heeft prachtige foto’s gemaakt. Wilt u een foto 
ontvangen?  Laat het gerust weten aan Henk of aan de 
‘feestcommissie’.  

 
Namens de feestcommissie, 
Pastor Yolanda van der Stelt 
 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  
 
28 maart Ds. Jan Stelwagen 
11 april Ds. Diederiek van Loo 
 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende 
weken centraal: 
 

Zondag 23 maart – Lucas 13:1-9- ‘Wordt het 
nog wat?’ 

 
Een vijgenboom 
geeft al drie jaar 
geen vruchten. De 
eigenaar van de 
wijngaard wil hem 

laten omhakken. Maar de tuinman zegt: ‘Geef 
hem ook dit jaar nog een kans.’ Hij zal goed 
voor de boom zorgen, misschien komen er 
dan toch nog vruchten aan. 
 
Zondag 30 maart – Lucas 15:11-32- ‘Wat een 
feest!’ 

 
Een vader heeft twee zoons. De jongste gaat op reis en maakt 
al zijn geld op. Als hij thuiskomt is het feest, want de vader 
heeft zijn verloren kind teruggevonden. De oudste zoon is boos 
omdat zijn broer een feest krijgt. Zou de oudste zoon alsnog 
het feest mee komen vieren? 

 

 

Dropping 
 
Kom je gezellig naar de dropping op vrijdagavond 4 april?  Gedropt worden op een plek 
ergens in het donker en zelf de weg terugvinden met je groepje. Deze Expeditie editie 
beloofd een extra spannende te worden!  
 
Na afloop is er op het plein wat lekkers te eten en te drinken.  

Projectlied: Een nieuwe dag 
Melodie: ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 

 
Elke zondag: 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 
Derde zondag: 
Een boom die nog geen vruchten geeft 
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft. 
Je krijgt de kans, je hebt de tijd - 
dat is hoe God naar mensen kijkt. 
 
Vierde zondag: 
Een jongeman gaat ver van huis, 
daar krijgt hij spijt, hij komt weer thuis. 
Zijn vader lacht en het is feest, 
hij is terug van weggeweest! 
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Neem ouders of vrienden gerust mee! Iedereen is welkom bij deze gemeenteactiviteit 
van de kerk. Inloop 4 april vanaf 19:00 bij het Michaëlhuis. 
Inschrijven via de QR-code 

 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 23 maart   
 
-orgelspel en mededelingenfilm    
-welkom   
-opmaat: openingslied 695: ‘Heer, raak mij aan…’ 
-moment van inkeer, votum en groet   
-psalm van de zondag 139:1,7    
-bij deze dienst…  
-openingsgebed 
-Lied 274:1,2 ‘Wij komen hier ter ere van Uw naam’      
-Projectlied: Een nieuwe dag 
-gesprek met de kinderen  
-Schriftlezing: Mattheus 9:18-26 
-lied 221: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’       
-verkondiging  
-lied 139 B: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’   
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader” 
-inzameling van gaven 
-tenslotte…  
-slotlied Lied 416: ‘Ga met God en Hij zal bij je zijn’  
-zegen  
-orgelspel 
 
Orde van dienst – zondag 30 maart 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 

 
 
Let op! Dit weekend (van 29 op 
30 maart) gaat de zomertijd in. 
De klok gaat om 02.00 uur  
een uur vooruit! 
 

Zondag 23 maart 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. P. van Winden, Soest 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Lia Reincke 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Schuldhulpmaatje 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid  

Zondag 30 maart  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. De Jong, Rhenen 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: KiA Colombia 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
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Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
6 april: ds. W. Nijkamp, Culemborg – vijfde zondag veertigdagentijd 
13 april: pastor Yolanda van der Stelt – Palmpasen 
  
 
Activiteitenagenda 
 
25 maart  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
2 april   10.30 uur  Pastoraal Spreekuur/  Michaëlkerk   
       Open Kerk 
2 april   14.00 uur  Bijbelgesprekskring  Michaëlhuis 
4 april   v.a. 19.00 uur  Dropping   Michaëlhuis 
7 april   20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis  
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!   
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 april 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 3 april, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

